
Bij de opvoeding mag ik U helpen 
Ik dank U voor dit voorrecht Heer 
U bent de Maker, wij de klei 
vormt U ons allen elke dag maar weer 
 
Mijn grootste verlangen is dat zij U kennen 
als Redder, machtig God en Heer, 
Zodat -naam-  al heel erg jong 
willen leven tot Uw lof en eer. 
 
Wilt U mij helpen om te laten zien 
hoe geweldig het is met U te leven? 
Wilt U ze ook in hun dagelijks leven 
goede voorbeelden geven? 
 
 

 

Geeft U ook geduld om lief te hebben 
met wijsheid en aandacht; oprecht 
En wilt U mij geopende ogen geven 
om op te voeden zoals Uw Woord dat zegt? 
 
Zegent u mijn kinderen 
zodat ze sterk in het leven staan 
Helpt U hen tijdens verleiding en moeite, 
om de weg met U te blijven gaan. 
 
Maar ook dat er vrucht mag komen 
dat ze uitdelen van wat U hen geeft. 
En helpt U mij om de ouder te zijn 
die U voor mijn kinderen in gedachten heeft.  
 
 

 

Gebed voor mijn 
kinderen 


