
Gezinsmoment	‘een	potje	liefde’	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Een	 van	 de	 meest	 gebruikte	 woorden	 van	 tegenwoordig.	 Jonge	
kinderen	zijn	ik-gericht.	Helaas	de	tieners	en	volwassenen	ook	steeds	meer.	
Het	is	goed	dat	kinderen	ervaringen	opdoen	met	het	‘denken	om	een	ander’.	
Wij	 zijn,	 wat	 omdenken	 betreft,	 begonnen	 met	 iemand	 die	 heel	 dichtbij	
staat:	papa.	Papa	is	voor	zijn	werk	een	week	weg	geweest.	Nu	gebeurt	dat	
wel	vaker	en	zijn	de	kinderen	er	aardig	aan	gewend.	Meestal	hoor	ik:	‘ik	mis	
papa’	of	‘heeft	papa	al	gebeld?’	Vandaag	doen	we	het	eens	anders.	Ik	vroeg	
aan	de	kinderen	hoe	het	voor	papa	is	dat	hij	een	week	weg	moest	voor	zijn	
werk.	 En	 hoe	 hij	 het	 zou	 vinden	 om	 weer	 thuis	 te	 komen.	
Verbazingwekkend	hoe	goed	de	kinderen	zich	dan	al	in	kunnen	leven!	Toen	
ik	 vroeg	 hoe	 we	 de	 thuiskomst	 van	 papa	 nog	 leuker	 voor	 hem	 konden	
maken	 kwamen	 er	 allemaal	 ideeën.	We	 zijn	 er	 een	hele	middag	 zoet	mee	
geweest!	 Mijn	 dochter	 wou	 zelf	 een	 boodschap	 halen:	 schepijs	 voor	 een	
feesttoetje	 en	 snoepjes	 voor	 in	 de	 auto	 zodat	 papa	 aan	 ons	 denkt	 als	 hij	
weer	weg	moet.	Van	de	snoepjes	 in	het	potje	hebben	we	een	 ‘potje	 liefde’	
gemaakt,	met	van	ons	allemaal	een	kus.	
Naast	alle	knutsels	hebben	we	ook	bedacht	dat	papa	morgen	uit	mag	slapen	
en	dat	we	met	elkaar	een	heerlijk	ontbijtje	voor	hem	klaarmaken.	Wat	een	
voorpret!	



Maar	wat	staat	er	eigenlijk	over	‘helpen’	in	de	bijbel?	Heel	veel,	komen	we	
achter.	We	hebben	een	aantal	mooie	verhalen	voor	deze	week	en	leren	de	
volgende	tekst:	
“	Zo	moeten	ook	jullie	een	licht	zijn	en	schijnen	voor	alle	mensen.	Dan	zien	ze	
de	goede	dingen	die	jullie	doen.	En	dan	zullen	ze	jullie	hemelse	Vader	eren”.	

Mattheüs	5:6	
Het	 liedje	 ‘Laat	 zo	 je	 licht	 maar	 schijnen’	 van	 Elly	 en	 Rikkert	 past	 hier	
prachtig	 bij.	 Elk	 kind	 maakt	 een	 hand	 afdruk	 met	 verf.	 Dit	 worden	 de	
helpende	 handen.	 Iedere	 dag	 proberen	we	 iemand	 te	 helpen,	 of	 iets	 liefs	
voor	een	ander	te	doen.	Elke	dag	schrijf	 je	op	je	eigen	hand	hoe	je	die	dag	
een	lichtje	mocht	zijn	voor	iemand.	
Kijk	voor	meer	 ideeën	over	 ‘denken	om	een	ander’	op	de	Pinterest	pagina	
van	geef	maar	door:		
http://www.pinterest.com/geefmaardoor/denken-om-de-ander/	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	


