
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

God zag dat het volk Israël het moeilijk had 
in Egypte. 
God wilde ze redden en gebruikte Mozes 
voor deze taak.  
 
God sprak met Mozes. Hij vertelde Mozes 
Zijn plannen voor het volk: God belooft hun 
een prachtig land om in te wonen! 
 
Maar… ze moeten een lange reis maken 
door de woestijn om bij dit land te komen. 
God gaat met hen mee en wijst ze de weg. 
 
Hiernaast zie je een doolhof. Leid jij het volk 
Israël door de woestijn? Bij welk plaatje 
kom je uit?  
 
Dit is een aanwijzing voor de volgende 
opdracht! 
 


