
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

God gaf zijn wet aan Mozes: de tien geboden waaraan de mensen zich 
moeten houden. 
 
Toen Mozes bij het volk kwam gooide hij de stenen met daarop de 10 
regels die Hij van God gekregen had stuk. Weet jij waarom? 
 
Kun jij je aan de wet houden? Lukt het jou om nooit te liegen? Altijd goed 
voor anderen te zijn? Nooit jaloers te zijn? Als je de wet bekijkt kom je 
erachter dat je een probleem hebt… 
 
 
 

Net zoals God het probleem van het 
volk Israël in Egypte zag, zo ziet God 
ook ons probleem: wij kunnen niet 
bij God zijn doordat we ons niet aan 
de wet kunnen houden. Er gaat altijd 
wel iets mis! Sinds Adam en Eva in 
het paradijs van de appel aten, doen 
mensen zonde. 
Dat betekent dat we niet zomaar bij 
God kunnen komen.  
Maar dat is nou juist wat God zo 
graag wil! Daarom heeft Hij Jezus 
naar de aarde gestuurd. Hij kwam 
om het weer goed te maken tussen 
God en mensen. 
 
Welke van de volgende plaatjes 
hoort bij het werk dat Jezus deed om 
het goed te maken tussen de mens 
en God? Bij elk plaatje hoort een 
code. Vertel deze code aan de 
bewaker van de kist. Als je het goed 
hebt gaat de kist open! 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Doop van Jezus 
Code: 

 
246 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wonderen van Jezus 
Code: 

 
135 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sterven en opstanding van Jezus 
Code: 

 
479 

 


